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Diepe rust

Op Begraafpark Zuylen voel je een diepe rust. Als je 
door de poort wandelt, besef je meteen wat de groene 
gedenkplaats betekent. Hier kom je om een geliefde te 
bezoeken. Misschien in een traditioneel graf, maar steeds 
vaker in een urnentuin of uitgestrooid op een  
fraai veld. 
 
Het natuurlijk begraven van lichaam of as is al vele 
jaren een zorgtaak van Zuylen. Van oudsher liggen 
hier de meeste graven van heel de regio Breda, maar in 
het park vind je ook een crematorium en een volledig 
vernieuwd uitvaartcentrum. Als laatste rustplaats biedt 
het begraafpark alle ruimte aan de meest persoonlijke 
wensen: van praalgraf tot grafkelder, van urnament  
tot loofgang. 

Ter inspiratie blader eens door deze brochure.  
De verschillende plekken geven een mooi beeld.  
Een persoonlijke rondleiding? Daar maken mijn  
collega’s en ik graag tijd voor vrij. Stuur een mailtje  
naar communicatie@zuylen.nl.

Aarzel niet om bij vragen contact
op te nemen via 076 – 521 94 53.

Peter Luijkx – Manager Begraafpark Zuylen
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Het ritueel van begraven

Het Begraafpark geeft nabestaanden een plek 
om te gedenken. Om naartoe te komen, om te 
koesteren. Dat is het ritueel en de betekenis van 

begraven. Zo’n eigen plek in het park is een rustpunt.  
Er is letterlijk plaats voor emotie. Ook het begraven 
is een fraai ritueel, dat we op verschillende manieren 
kunnen ondersteunen. Zo beschikken we over een 

loopkoets om de overledene naar diens rustplaats 
te brengen. Familie kan de koets voorttrekken met 
daarachter een rouwstoet. Als de aanwezigen een voor 
een langs het graf lopen, even stilhouden en misschien 
een handje zand in het graf werpen, voelt dat als een 
voltooiing van de uitvaart.

De loopkoets 

Met onze loopkoets kan de familie 

de overledene naar diens laatste 

rustplaats brengen. Een bijzonder 

en intiem ritueel.  
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Het  
begraafpark 
leeft
Meegaan met de tijd is essentieel voor een gezonde 
toekomst van Begraafpark Zuylen. Dus kijken 
we voortdurend vooruit en lopen we voorop in 
maatschappelijke en duurzame ontwikkelingen.  
We bekijken heel bewust de consequenties van begraven 
en grijpen alle kansen aan om ons park voor generaties 
na ons gezond te houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
het een natuurlijker uiterlijk krijgt, met wilde bloemen, 
bijen en vlinders. We gebruiken geen chemische 
bestrijdingsmogelijkheden meer.

“We grijpen alle 
kansen aan om het 
begraafpark gezond 
te houden.”
Hans van der Sanden, buitendienstmedewerker

Wij helpen de natuur een handje 
In de zomer vind je heel wat bezige bijen  op 
Begraafpark Zuylen. Deze heten we warm 
welkom. Ze zijn immers ontzettend belangrijk 
voor de biodiversiteit en worden helaas steeds 
zeldzamer. Samen met het Bredaas Bijen
houders Collectief onder houden we bijenhotels 
en bijenkorven. We zorgen voor bloemen met 
nectar en stuifmeel. 

Als de zon schijnt, zie je talloze hommels en 
andere bijen op de wilde veldjes en prachtig 
aangelegde bloementuinen. Bloeiende esdoorns 
zijn een ware traktatie, ze leveren veel nectar en 
stuifmeel. Net als de dwergmispel, die we veel 
gebruiken als bodembedekker. 

De bijenhotels zullen na verloop van tijd  
worden bewoond door vele soorten, zoals 
metsel bijen, behangersbijen, tronkenbijen  
en maskerbijen. Heb je zelf een tuin, dan kun  
je ook zo’n hotel beginnen. Gezien de grote 
bijen sterfte doe je het milieu er een groot  
plezier mee.
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Circle Stone
Een heel ander voorbeeld is het  
recyclen van grafstenen. Doorgaans 
worden die na verwijdering van het 
graf vernietigd. Zonde, want natuur
steen kan natuurlijk honderden jaren 
mee. En waarom zou je granieten 
grafstenen uit India of China hier 
heen halen als je ook bestaande graf
stenen kunt hergebruiken? 

Daarom bieden wij mensen aan om 
een eerder gebruikte steen een nieuw 
leven te geven. Circle Stone, noemen 
we dat. Benieuwd? Kijk eens op  
www.circlestone.nl

Zo maken we 
een uitvaart 
duurzaam Op vrijwel alle onderdelen van de uitvaart biedt Zuylen 

(desgewenst) duurzame producten en diensten aan. 
Je kunt denken aan een uitvaartkist van Nederlands 
hout, zonder lak of ornamenten, een bloemboeket uit 
eigen tuin en een houten grafmonument. Hiervoor 
werken we samen met Stichting GreenLeave. Op hun 
website www.greenleave.nu vind je voorbeelden om een 
uitvaart duurzaam vorm te geven. De uitvaart verzorgers 
van Zuylen kunnen je ook meer vertellen over de 
mogelijkheden.   
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Gedenkplaatsen op 
Begraafpark Zuylen

Op Begraafpark Zuylen zie je steeds meer verschillende  
gedenkplaatsen. Niet alleen voor mensen die zijn 
begraven, maar ook voor het bestemmen van as biedt 
Begraafpark Zuylen heel bijzondere plekken om een 
dierbaar iemand te gedenken. Op de volgende pagina’s 
delen we er een paar met je. 

Wandel je over het begraafpark, dan  

springen deze ‘urnamenten’ in het oog.  

Het zijn fraaie sculpturen, waarin meerdere 

urnen kunnen worden geplaatst. Het urnament 

kan meegroeien met het aantal geliefden dat er 

samen een laatste rustplaats vindt.
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In de Van Gogh-tuin  
schijnt altijd de zon

Een pad van nieuwsgierigheid
We voelden dat de nieuwe tuin een plek moest worden 
waar de zon altijd schijnt, zelfs als het regent. Waar je 
als bezoeker het gevoel hebt te verdwalen in prachtige 
natuur met veel kleurrijke bloemen. Een pad van nieuws
gierigheid, waar je je gedachten de vrije loop kunt laten. 
Yvette vertelde haar verhaal aan twee kunstenaressen: 
Renate de Kock en Charlotte ClaasenSpan. Zij voelden 
zich vereerd om waarde toe te voegen aan een plek die 
verlies en verdriet kent. En natuurlijk om een ode te 
brengen aan een groot kunstenaar. Ruim twee weken lang 
schilderden zij en creëerden ze een plek waarop Vincent 
van Gogh trots zou zijn.

In 2020 openden wij de Van Goghtuin om een aantal 
redenen. Omdat steeds meer mensen worden gecremeerd, 
vinden wij het belangrijk ook voor hen mooie plekken 
te creëren op ons begraafpark. Door een omvangrijk 
energieproject ontstond ruimte bij ons columbarium, de 
urnenmuur. Dat gaf de mogelijkheid een nieuwe plek voor 
asbestemming te maken. Omdat het een van de zonnigste 
plekken op het begraafpark is, kwam al snel het idee van 
een zuidelijke, kleurrijke tuin. En in deze regio denk je 
dan al snel aan Vincent van Gogh.

Waarom een Van Gogh-tuin? 
Wetende dat de oom van de wereldberoemde schilder  
op Begraafpark Zuylen ligt begraven, en zijn opa en oma 
op Haagveld, kwam Yvette Langbroek (manager van het 
crematorium) op het idee een muurschildering te laten 
maken die verwijst naar Vincent van Gogh.  
Yvette bestudeerde zijn werk grondig en stuitte op  
een werk waar Van Gogh de psychiatrische inrichting  
‘Sain Paul de Mausole’ schilderde. De galerij en de tuin 
op dat werk, zouden prachtig passen op de muur van de 
nieuwe Zuylentuin.

Ons begraafpark is elke dag geopend. Breng een 
bezoek aan de Van Goghtuin en andere bijzondere 
plekken die de moeite waard zijn. Wij mailen je 
graag onze plattegrond als je een email stuurt naar 
communicatie@zuylen. Hier kun je ook terecht 
voor vragen over de Van Goghtuin.
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De Vlindertuin
& Kaboutertuin
Vlindertuin 
Er is geen gradatie in verdriet, daarvoor is het te 
persoonlijk. Wel herkennen we allemaal het schokkende, 
het oneerlijke en het aangrijpende aan het sterven van een 
kindje. Zij kunnen bij ons een laatste rustplaats krijgen in 
de Kaboutertuin of in de Vlindertuin. Een kindje kan daar 
worden begraven of de as kan worden verstrooid. 

Kaboutertuin
Kinderen worden vaak bij kinderen begraven. Dat geeft 
iets troostrijks, je bent niet de enige die een kindje heeft 
verloren. Verspreid over Begraafpark Zuylen vind je 
meerdere kinderbegraafplaatsen, vaak intieme plekken. 
Met de jaren zie je het uiterlijk van deze begraaf 
plaatsjes veranderen. De Kaboutertuin kenmerkt zich  
door veel kleur en heel persoonlijke monumentjes.  
Er staan kabouters om de mensen te troosten. Ook is er  
een schommel voor kinderen die op bezoek komen.
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Tijdsequentie

Omdat we weten dat veel mensen de as van een dierbare 
op een herkenbare plek willen verstrooien, hebben we 
de Bredase kunstenaar Marius Boender gevraagd iets 
te bedenken. Hij heeft een uitwaaierende bomencirkel 
ontworpen. Ieder jaar groeit deze cirkel doordat  
er een boompje van één jaar oud wordt bijgeplaatst.  
De oudste boom is meer dan 25 jaar oud. 

Door de opbouw in leeftijd, ontstaat er een natuurlijke 
piramide van bomen. Maar ook een bepaling in tijd en 
ruimte. Je verstrooit de as bij een bepaalde boom. Als 
je een jaar later weer terugkomt, is deze boom een jaar 
ouder. Maar er is ook weer een boompje bijgekomen. 
Dat laat het voortschrijden van de tijd zien maar ook de 
vernieuwing. Marius noemt dit werk ‘Tijdsequentie’.
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Bovengronds 
begraven

Begraafpark Zuylen beschikt over een bijzondere 
mogelijkheid om zowel uitvaartkisten als urnen boven
gronds te begraven. In een afgesloten ruimte worden ze 
geplaatst in een aarden wal. Tijdens de aanleg van deze 
wal hebben we gekozen voor een organische vorm: een 
met groen begroeide grafheuvel rondom een prachtig 
aangelegde vijver. Esthetiek vinden wij belangrijk en het 
moet prettig voelen om hier rond te wandelen. Richting de 
Poolse erebegraafplaats vind je nog een aarden wal waarin 
uitvaartkisten en urnen worden begraven.
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Begraafpark Zuylen kenmerkt zich door verschillende  
sferen om het herdenken voor nabestaanden zo 
persoonlijk mogelijk te maken. In 2020 hebben  
we daarom een NACveld aangelegd. Zo’n zestig 
supporters kunnen hier in verbondenheid hun  
laatste rustplaats vinden.  
 

Als je kiest voor verstrooiing op een van  
de strooivelden en je wenst een vaste gedenkplaats, 
overweeg dan een gedenkplaatje met de naam van je 
dierbare op dit glasmonument. Een plaatje reserveren  
kan via het informatiecentrum van Zuylen.

Het NAC-veld

Glasmonument 
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Graf zonder 
zorgen
Er zijn veel voordelen van een graf op ons begraafpark.  
Je kunt je geliefde herdenken in een stemmige omgeving 
die daarop is ingericht. Waar je ruimte en rust vindt  
om even jezelf te zijn, met je emoties en gedachten.  
Misschien wil je het graf zelf verzorgen, maar je kúnt  
het aan onze ervaren hoveniers over laten. Dat noemen  
wij een graf zonder zorgen. 

Wij zorgen ervoor dat het graf een of meerdere keren  
per jaar wordt schoongemaakt en dat het groen wordt  
onderhouden. Je kunt kiezen hoe vaak je wat wilt laten  
doen door ons. Het jaarlijks reinigen van het graf
monument met water en eventueel een milieuvriendelijk 
schoonmaakmiddel kost € 52,50. Onkruid en dode  
beplanting verwijderen, eventueel snoeien en knippen 
kost € 70,00 (prijzen 2021).
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1. Kaboutertuin

2. Vlindertuin

3. Urnamenten

4. Urnenloofgang

5. NACveld

6. Van Goghtuin

7. Glasmonument

8. Bovengronds begraven

9. Circle Stone

10. Tijdsequentie
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Tuinzigtlaan 11 4813 XH Breda | 076-521 9453 | info@zuylen.nl | www.zuylen.nl

“Herinnering  
is een vorm  
van ontmoeting.”
Kahlil Gibran


