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Welkom bij Zuylen,

Afscheid nemen van een dierbare is een van
de zwaarste en ingrijpendste ervaringen. Het
is onze missie om ons werk op een dusdanige
wijze te verzorgen dat jij als nabestaande
beter in staat bent om het verlies een plek te
geven in je verdere leven. De jaarlijkse reeks
bijzondere bijeenkomsten zien wij als een van de middelen om dit doel

te bereiken. Wij bieden hiermee herkenning, erkenning, inzicht, steun en
troost aan. In de komende winterperiode hebben wij vijf bijeenkomsten
georganiseerd die thema’s raken rondom overlijden en rouw. Met auteurs,
deskundigen, ervaringsdeskundigen en kunstenaars die jou, vanuit hun eigen
invalshoeken, inzichten en houvast willen bieden. Betrokken mensen die ook
graag met je in gesprek gaan, tijdens het tweede deel van de bijeenkomst.
De introductie van de sprekers en de interactie met jou en de andere
aanwezigen, zal bij de bijeenkomsten worden verzorgd door onze altijd goed
voorbereide en zeer kundige presentatrice, Simone van Trier. Informatie over
haar en de vijf bijeenkomsten vind je in deze brochure.

Als medewerkers van Zuylen zorgen wij voor een passende sfeer. Muziek
speelt hierbij een belangrijke rol. Enkele sprekers hebben hun persoonlijke
voorkeuren aan ons doorgegeven. Bij drie van de bijeenkomsten kun je
Sentime Muziek bewonderen die zich deze voorkeuren eigen hebben
gemaakt of andere passende muziek spelen. En in de pauze zorgen wij
graag voor koffie, thee en iets lekkers van onze Princenhaagse bakker.

Wij wensen je troostende, interessante en verrijkende ontmoetingen met
jezelf en anderen toe.

Roel Stapper
Directeur Zuylen

Zuylen blijft zich onvermoeibaar
inzetten om mensen samen te brengen
die door een groot verlies gedwongen
worden een nieuwe weg in hun leven
te vinden. Dat proces verloopt voor
iedereen anders. De sprekers en
bijzondere theaterstukken zullen ook
dit jaar weer richting geven aan het
gesprek hierover. Ter bemoediging, ter
begrip en troost. Ik mag er weer bij zijn
in mijn rol als gespreksleider en verheug
me enorm jullie allen te ontmoeten.

Simone van Trier, gespreksleider

Al jarenlang organiseren wij met een
betrokken team en veel plezier de
betekenisvolle bijeenkomsten bij Zuylen.
Naast mijn rol als nazorgmedewerker

bij Zuylen Uitvaartverzorging, mag ik
me inzetten voor de inhoud en planning
van deze waardevolle ontmoetingen.
Elke bijeenkomst laat opnieuw zien hoe
belangrijk deze is voor nabestaanden -
ze bieden troost, herkenning en
verbondenheid na een verlies, hoe groot of klein
dat verlies ook was. We kijken ernaar uit om je
(opnieuw) te mogen verwelkomen. Heb je vragen
of suggesties? Neem gerust contact met ons op via
|.fennema@zuylen.nl.

Lisianne Fennema, organisator



Wie stenen losbreekt
Kirsten Benschop

Beleef de innerlijke reis van Romy, een vrouw van middelbare

leeftijd die zich leeg en onzeker voelt. Op zoek naar rust vertrekt
ze voor een retraite naar een klooster van Benedictinessen. Daar
confronteren stilte, eenvoud en teksten van o.a. Kahlil Gibran en
Anselm Grin haar met onverwerkt verleden en nieuwe inzichten.

De voorstelling wisselt
kloosterscenes af

met flashbacks en
geacteerde verhalen,
en laat zien hoe stilte
en reflectie kunnen
helen. Thema'’s als
verlies, identiteit,
werkdruk en afscheid
komen voorbij,
zonder pasklare
antwoorden, maar
met een boodschap
van hoop, vertrouwen
en (zelf)liefde.

Theatermaakster Kirsten Benschop, verbonden aan K'onTour
Theater, speelt deze voorstelling opnieuw met nieuwe scenes,
afgestemd op deze tijd. Haar werk kenmerkt zich door
psychologische, maatschappelijke en spirituele diepgang.

Zondag 26 oktober 2025

Start bijeenkomst in Aula Brabant: 14.00 uur

Beladen huis
Christien Brinkgreve

Christien Brinkgreve is emeritus hoogleraar sociologie en heeft een
indrukwekkende academische carriere achter de rug. Ze studeerde
sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 1984
promoveerde op een proefschrift over de geschiedenis van de
psychoanalyse in Nederland

Wat betekent een huis?

Is het slechts een plek om

te wonen, of draagt het

de echo’s van familie-
geschiedenis, herinneringen
en onuitgesproken emoties?
In haar aangrijpende boek
Beladen Huis onderzoekt
sociologe en schrijfster
Christien Brinkgreve hoe een
huis doordrenkt kan zijn met
verhalen uit het verleden.

Tijdens deze lezing neemt
Christien Brinkgreve ons mee
op een reis door haar eigen
ervaringen en reflecteert zj
op de impact van familiedynamiek, verlies en verandering. Hoe
bepaalt onze jeugd de manier waarop we onze omgeving ervaren?
Hoe dragen de muren van een huis de sporen van generaties?

Zondag 23 november 2025
Start bijeenkomst in Aula Brabant: 14.00 uur

Aanmelden is nodig voor elke bijeenkomst en kan steeds vanaf een maand vooraf aan de lezing via www.zuylen.nl/bijeenkomsten.



Verlieskunst
Carlo Leget

Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek aan de Universiteit voor
Humanistiek, verdiept zich al jaren in ethiek en spiritualiteit
binnen de palliatieve zorg. Met modellen zoals het Diamant-
model helpt hij mensen in gesprekken over het levenseinde,
waarin hoop, aandacht, kwetsbaarheid, zingeving en
waardigheid een centrale rol spelen.

Zijn nieuwste boek,
Verlieskunst,
geschreven samen
met Mai-Britt Guldin,
biedt een diepgaande
blik op verlies, rouw
en existentiéle groei.
Hierin worden vijf
dimensies van rouw
verkend: de fysieke,
emotionele, cognitieve,
sociale en spirituele.

Deze thema’s raken ons allemaal. Vroeg of laat komen we in
aanraking met zorg, verlies, rouw en de eindigheid van het
leven - en juist daarom zijn deze inzichten van onschatbare
waarde.

Zondag 25 januari 2026
Start bijeenkomst in Aula Brabant: 14.00 uur

Bestaan bijna-dood ervaringen?
Herman de Regt

Dr. Herman de Regt is filosoof en universitair
hoofddocent aan Tilburg University, waar

hij verbonden is aan de faculteit
Geesteswetenschappen. Hij specialiseert zich

in de filosofie van de wetenschap en onderzoekt
vraagstukken rondom kennis, wetenschap en
pseudowetenschap. In zijn werk richt hij zich op
de manier waarop mensen wetenschap begrijpen
en hoe wetenschappelijke methoden worden
ingezet om complexe fenomenen te analyseren.

Een van de onderwerpen die zijn aandacht
heeft getrokken, is het fenomeen van bijna-dood
ervaringen. Deze ervaringen worden vaak omgeven door mystiek
en speculatie, maar De Regt benadert ze met een kritische en
wetenschappelijke blik. Hij analyseert de methodes waarmee
bijna-dood ervaringen worden bestudeerd en stelt vragen over
de validiteit van de conclusies die daaruit worden getrokken. Zijn
onderzoek biedt een rationeel perspectief op een onderwerp dat
velen intrigeert en roept nieuwe inzichten op over hoe mensen
extreme bewustzijnstoestanden interpreteren.

Wil je meer weten over zijn werk en de impact van zijn onderzoek? Mis
deze kans niet om inzicht te krijgen in een van de meest fascinerende
en controversiéle fenomenen binnen de wetenschap en filosofie!

Zondag 1 maart 2026
Start bijeenkomst in Aula Brabant: 14.00 uur

Aanmelden is nodig voor elke bijeenkomst en kan steeds vanaf een maand vooraf aan de lezing via www.zuylen.nl/bijeenkomsten.



Oploskoffie
Pythia Winia

Een aangrijpende en herkenbare voorstelling over dementie en wat dit
doet met de directe omgeving van de dementerende. Pythia Winia
speelt deze voorstelling met humor en een groeiende zwarte rand.
Recht uit het hart en als ‘ervaringsdeskundige’ slaat zij taboes over

en stapt, met respect, middenin de materie. Met Oploskoffie boort
theatermaker Pythia Winia dit onderwerp aan waarin een indringend
beeld ontstaat van drie vrouwen; oma, dochter en kleindochter. Elk
reageert op eigen wijze op de dementie van de oudste. Oma Ofillie

staat centraal en ‘loopt langzaam leeg’ zoals kleindochter Otje constateert.

Dochter Til reageert vanuit haar zorgende rol, zorgend naar boven en
beneden. Angst, humor, onzekerheid, verbloemen van het vergeten,
zoeken van nieuwe logica om gedrag te verklaren, alles passeert de revue.

Pythia Winia is een
veelzijdig theatermaker die
al jaren actief is als acteur,
regisseur, toneelschrijver,
journalist en pedagoog/
psycholoog. Oploskoffie
heeft autobiografische
elementen aangevuld met
ervaringen van anderen en
vergelijkbare situaties.

Zondag 12 april 2026
Start bijeenkomst in Aula Brabant: 14.00 uur

Ons groene Begraafpark strekt zich ver
uit in de vier windrichtingen. Tussen de
Tuinzigtlaan, de Haagweg, de Zuilenstraat
en de Ettensebaan vind je een groene
oase van rust en bezinning.

Al sinds een kleine 200 jaar bevindt zich

op deze plek Begraafpark Zuylen. De plek

waar de Bredanaar zich al bijna 2 eeuwen

laat begraven en waar sinds 1978

ook het mooiste crematorium van West-Brabant gevestigd is.
Nu vele jaren later gebeurt er zoveel meer op ons terrein.

Wanneer je wandelt over ons Begraafpark kom je niet enkel
graven of gedenkmonumenten tegen. Ook ons groene
Begraafpark herbergt tal van kunstwerken die door de jaren
heen, verspreid over het terrein, alle een unieke plek hebben
gekregen. Aan de paden en lanen van ons Begraafpark vind
je heden ten dage een twintigtal werken van kunstenaars uit
binnen- en buitenland. Het zijn vooral ruimtelijke werken die
steeds in verbinding staan met de bijzondere omgeving waar
ze zich in bevinden.

Kom op de dag van jouw bezoek dus gerust wat eerder
naar Zuylen. Ga op pad en ontdek de verscheidenheid aan
kunstwerken verspreid over ons terrein. Aan onze entree
zal er een plattegrond beschikbaar zijn en elk kunstwerk is
voorzien van een eigen bordje met extra informatie.

Aanmelden is nodig voor elke bijeenkomst en kan steeds vanaf een maand vooraf aan de lezing via www.zuylen.nl/bijeenkomsten.



Muzikale omlijsting

Sentime Muziek

Muziek speelt een belangrijke rol tijdens de bijeenkomsten.
De combinatie dwarsfluit en piano staat garant voor een
gevarieerd programma van klassieke werken en eigen
arrangementen van wereld- en popmuziek.
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Tot slot een praktische noot en een persoonlijk verzoek.
We verzorgen de bijeenkomsten met aandacht en zorg.
Daarom vragen wij je vriendelijk om je alleen aan te
melden als je zeker weet dat je kunt komen. Zo blijven de
bijeenkomsten waardevol en goed georganiseerd voor
iedereen. En, niet onbelangrijk: zo kunnen wij ze blijven

aanbieden aan zoveel mogelijk mensen.

Ken je de RouwHerkenner al?

Rouw is vaak onzichtbaar, terwijl het verlies dat

iemand met zich meedraagt diep kan ingrijpen. De
RouwHerkenner is een subtiel en betekenisvol teken dat
helpt om rouw zichtbaar te maken - zonder woorden.
Het is een teken dat =
gedragen kan worden
door wie verlies
ervaart, of gegeven kan
worden aan iemand die
steun kan gebruiken.
/o ontstaat ruimte voor
erkenning, verbinding
en begrip, juist op de
momenten dat het
moeilijk is om uit te
leggen wat je voelt.
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Wil je meer weten of de RouwHerkenner bestellen?
Kijk dan op zuylen.nl/rouwherkenner.

Tuinzigtlaan 11

‘
Zuylen ¥

info@zuylen.nl

Aanmelden is nodig voor elke bijeenkomst en kan steeds vanaf een maand vooraf aan de lezing via www.zuylen.nl/bijeenkomsten.



